VAARTOCHTEN -

‘Even een moment geen kankerpatiént’
en ‘samen in hetzelfde schuitje zitten,”
dat zijn teksten die u kunt lezen op
vaarkracht.nl. Stichting Vaarkracht
organiseert vaartochten voor mensen
die kanker hebben (gehad), samen
met hun naasten. De tochten zijn
bedoeld om ziekte en ziekenhuis-
perikelen even te vergeten.

De initiatiefnemers van Vaarkracht
weten uit eigen ervaring hoe groot
de invloed van kanker kan zijn.
Intensieve onderzoeken, nare behan-
delingen en onzekerheid spelen een
grote rol. Zij misten de aandacht voor
mooie dingen en initiatieven die deze

zware periode juist een beetje kunnen
verlichten. Het is fijn om een dagje of
paar uurtjes er tussenuit te gaan om
weer op te laden en deze mooie
ervaring te kunnen delen met elkaar.

Kosteloos

Vaarkracht werkt veel met vrijwilligers
zodat zij de vaartochten gratis kunnen
aanbieden. Naast sponsoren bieden
havenmeesters, watersportverenigin-
gen, schippers, cateringmedewerkers
allemaal hun diensten belangeloos
aan. En hen die het water niet op
willen of kunnen, proberen ze langs

de waterkant afleiding te bezorgen.

\_!Jaarkracht ‘

Aanbod vaartochten
Neem eens een kijkje op

de website van Stichting
Vaarkracht: vaarkracht.nl.
Er is voor elk wat wils,

van een privé vaartocht

tot een tocht met een groep,
afhankelijk van het soort
schip. Op hun Vaartochten-
en-EvenementenKalender
2019 staat het aanbod
vermeld en kan worden
ingeschreven of om meer
informatie worden gevraagd.
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Joke Baas ging met haar kinderen een
tochtje maken op de Bounty, voor de
kenners: een dwarsgetuigd zeilschip.

Het leek of we aan boord
gingen van een VOC-schip
uit de 17€ eeuw

De Bounty ligt in de Bataviahaven in
Lelystad. De tocht naar de Bataviahaven
was al mooi, met zicht op het Marker-
meer en de Qostvaardersplassen. Bij
aankomst viel de indrukwekkende
Bounty meteen op. Het leek wel of we
aan boord gingen van een VOC-schip
uit de 17e eeuw. Dit partyschip werd
beschikbaar gesteld voor deze tocht met
Vaarkracht. De tocht was een geweldige
ervaring, die al begon met de hartelijke
ontvangst. Er ontstond even wat
hilariteit toen de schipper vertelde dat
de Bounty niet kon zinken. Waar hadden
we dit vaker gehoord? Toch klopte zijn
verhaal wel vanwege de diepgang van
het schip. Het vrij ondiepe Markermeer
telt op de meeste plaatsen minder dan
vijf meter. Helemaal kopje ondergaan
was dus niet aan de orde, wel een
geruststellend idee voor mij, als
gelaryngectomeerde.

Sfeer

Het was heerlijk om zo verwend te
worden op dit prachtige schip. Voor
aanvang van de tocht had dochter
Karin zich afgevraagd of de sfeer

emotioneel beladen zou kunnen zijn
door de vele (ex)kankerpatiénten.
Maar dat was niet het geval, integen-
deel zelfs! De sfeer was juist heel
gemoedelijk. We waren allemaal
vastbesloten er een mooie dag van

te maken. Er was dankbaarheid en er
werd veel gelachen. We genoten van
het samenzijn, maar ook van de mooie
ambiance van het schip en het even
lekker uitwaaien op het dek. Het geheel
maakte het tot een bijzondere dag.

Gastvrij

Het was een prachtige en waarde-
volle dag. Niet in de laatste plaats
door de gastvrijheid van het perso-
neel en de vele vrijwilligers, zij waren
al uren van tevoren in touw met de
voorbereidingen voor deze tocht.

Wij vonden het een onvergetelijke
dag, een echte aanrader!

Tekst en fotografie: Joke Baas




